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TOMMY WIERINGA KOMT NAAR AMEN 
 
 
Vrijdag 12 januari is de successchrijver Tommy Wieringa gast in De Literaire Hemel in Amen. 
Programmeur Annette Timmer is blij dat hij de uitnodiging heeft aangenomen. 
“Zijn nieuwe roman De heilige Rita is lovend ontvangen en Tommy’s agenda staat voor de 
komende maanden bomvol. Maar gelukkig wil hij graag opnieuw naar café De Amer komen.  
Vijf jaar geleden werd hij bij ons geïnterviewd over Dit zijn de namen”. 
 
Stichting De Literaire Hemel organiseert sinds 2001 literaire avonden met een unieke formule.  
Ruim driehonderd schrijvers hebben Amen sindsdien bezocht.  
“We krijgen altijd te horen dat de sfeer zo bijzonder is en complimenten voor de interviewers én het 
publiek”, aldus Annette, die nu al bezig IS met het voorjaarsprogramma.  
2018 begint dus goed, met o.a. Tommy Wieringa. Zijn werk werd bekroond met onder meer de 
F.Bordewijk-prijs (Joe Speedboot) en de Libris Literatuur Prijs, publieksprijs Gouden Boekenuil en  
De Inktaap (Dit zijn namen).   
In De heilige Rita keert Tommy Wieringa terug naar Twente, de streek waar hij is opgegroeid. 
Hoofdpersoon Paul Krüzen woont al zijn leven lang met zijn vader in een Saksische spookboerderij 
aan de Duitse grens. Eens zorgde zijn vader voor hem, nu zorgt hij voor zijn vader.  
Het boek kreeg vier sterren in de Volkskrant (= idioot goed) en volgens Trouw is het “stilistisch en in 
beelden Wieringa’s beste roman.”  
 
De eerst volgende Literaire Hemel is vrijdag 10 november om 20.30 uur. 
Te gast zijn dan : 
Marjolijn van Heemstra over En we noemen hem,  
Jannie Regnerus over Tsjêbbe Hettinga (1949-2013) en haar roman Nachtschrijver 
Rouke Broersma over het jubileum van het Drents letterkundig tiedschrift Roet.  
Voor alle bezoekers is er een gratis exemplaar van het 150

ste
 nummer.   

 
 
Zie voor meer informatie: www.literairehemel.nl 


